
Samenzang  
op de Gastendag  
 
 
 
‘Daar juicht een toon’ 
 

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,  
    die galmt door gans' Jeruzalem 
    een heerlijk morgenlicht breekt aan:  
    de Zoon van God is opgestaan! 
 
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
    Hij overwon, die sterke Held 
    Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, 
    want Hij is God, bekleed met macht! 
 
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,  
    want alles, alles is voldaan; 
    wie in geloof op Jezus ziet, 
    die vreest voor dood en duivel niet. 
 
4. Want nu de Heer is opgestaan, 
    nu vangt het nieuwe leven aan, 
    een leven door zijn dood bereid, 
    een leven in zijn heerlijkheid. 
 
 
 
 
Lied 624 – ‘Christus onze Heer verrees’  
 

1. Christus, onze Heer, verrees, 
    halleluja! 
    Heilige dag na angst en vrees, 

halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 
 

2. Prijst nu Christus in ons lied, 
haleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja, 
dat Hij zondaars 't leven gaf, 
halleluja! 
 

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, 
halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 
Nu is Hij der hemelen Heer, 
halleluja! 
Engelen jubelen Hem ter eer, 
halleluja! 
 

 
 

Lied 23 c – ‘Mijn God mijn herder  
                   zorgt voor mij’ 
 

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  
wijst mij een groene streek;  
daar rust ik aan een stille stroom -  
en niets dat mij ontbreekt.  

 
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,  

doet mij zijn wegen gaan,  
de paden van gerechtigheid,  
ter ere van zijn naam.  

 
3. Al moet ik door het doodsravijn,  

U gaat steeds aan mijn zij.  
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf  
geeft steun en veiligheid.  
 

4. Terwijl de vijand toe moet zien,  
maakt U mijn tafel klaar.  
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,  
en redt mij in gevaar.  

 
5. Uw trouw en goedheid volgen mij,  

uw liefde, dag aan dag;  
en wonen zal ik in Gods huis  
zo lang ik leven mag.  
 
 
 
 

Lied 885 – ‘Groot is uw trouw o Heer’ 
 
Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, 
Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 
refrein: 
Groot is uw trouw o Heer, 
groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
AI wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
refrein 



Lied 687 – ‘Wij leven van de wind’  
 

1. Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 

 
2. Wij delen in het vuur 

dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 

 
3. Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

 
 
 
 
Lied 871 – ‘Jezus zal heersen  
                   waar de zon’  
 

1. Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 

2. Het lied in alle talen zal  
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 

 
3. Zijn rijk is volle zaligheid, 

wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 

 
4. Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der engelen in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lied 96 uit ‘Op Vleugels’ -  
       ‘Ga maar Gerust’ (melodie Finlandia) 
 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt. 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet waarmee ook jij kunt op-
staan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag die schemert in je droom. 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben ik de hand die al je tranen wist. 
 
 
 
 
Lied 415 – ‘Zegen ons Algoede’ 
 

Zegen ons Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 
Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
  
 
 

 


